
Paashaas 2026 – Reeuwijkse Plassen 

Afgelopen paasweekend werd bij Elfhoeven het zeilseizoen geopend met de Paashaas 
Zeilwedstrijden. Team Valk 321 – deze keer bestaande uit Liv, Inge en Gert – stond fris (nou 
ja… min of meer) aan de start. De opstelling: Liv in de trapeze en spinnaker, Gert als 
navigator en algemeen probleemoplosser, en Inge stuur.  

Zaterdag begon met een voorzichtig bouwende wind. Voor Liv was het de eerste keer 
spinakeren – geen eenvoudige opgave – maar vooral de stuurvrouw moest nog ontwaken uit 
een diepe winterslaap. De eerste potjes waren dan ook een beetje zoeken. Tim en Ronald 
hadden in de 777 duidelijk minder moeite met opstarten en schreven twee keer de winst op 
hun naam. Tijd voor een welverdiende lunch aan de kant, top verzorgd door Elvenhoeve. 

Na de lunch bleek de wind goed wakker. Dat vroeg om een kleine opstellingswissel: Gert 
ging in de draad en Liv kon haar postduiven instinct inzetten bij de navigatie. Het derde potje 
ging al wat beter, en in de vierde wedstrijd konden we de stijgende lijn doorzetten met een 
mooie eerste plek. Het terras lonkte inmiddels, maar de wedstrijd comité  dacht daar anders 
over en besloot nog een vijfde keer te starten. Achteraf mooi voor ons: die wedstrijd mochten 
we ook op onze naam schrijven. Sieb en Daan bewezen tussendoor nog even dat ze het 
Talentenjacht zó snel hebben gemaakt, dat stuurboord over de startlijn geen enkel probleem 
is (talenten meld je aan!)  

Zondag begon met flink wat wind, maar het wedstrijd comité had geen twijfel; starten volgens 
plan. Wat volgde waren twee heerlijke potjes ‘valkvliegen’, met af en toe zeer stevige vlagen 
die voor spektakel zorgden (lees: kielen in beeld). Beide keren eindigden we als tweede, 
achter Kick en Tim, die uiteindelijk ook het klassement wonnen in de 93: Gefeliciteerd!! Team 
Prins Bakkum (houd ze dit seizoen in de gaten!) pakte een knappe tweede plek in het 
eindklassement. En team 321 mocht trots de derde prijs ophalen. 

Een stormachtig begin van het seizoen. De boten zijn wakker, de bemanningen grotendeels 
ook.  

Dank voor het gezellige evenement en tot snel! 
Liv en Inge. 
 

 

 


